
Kinderrovers

  

Kinderrovers. In België waren de laatste jaren vijftien kinderen verdwenen.  Allemaal op
verschillende plaatsen. Vrijwilligers organiseerden tijdens de weekends moedige zoektochten,
van de vroege morgen tot de late avond.  maar er was bedroevend weinig te vinden.

Karel HEIRBAUT, Kinderrovers, Sint-Niklaas:  Barst, s.d., 94 p., ill.
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